
Vries, 7 augustus 2022                                                 

Voorbereiding 

Woord van welkom 

Intochtslied: 283: 1,2 en 3 

Stil gebed 

Groet, bemoediging  

als drempelgebed: lied 283: 4 en 5 

Smeekgebed,  intenties afgewisseld met 367k  Hoor ons bidden, God en luister 

Glorialied: 305 

Dienst van het Woord 

Gebed van de zondag 

Kinderen naar de nevendienst??? 

Als antwoord: lied 333 2x  zingen 

Schriftlezing 1: Psalm 34 [ Hans Bouma, ’In de schaduw van de Psalmen’] 

Lied 837: 1 en 4  

Schriftlezing 2: Lucas 15: 11-32 

Overdenking 

Meditatief orgelspel 

Lied 908: 4, 5 en 6 

Dienst van gebeden en gaven 

Dankgebed – Voorbede - Stil gebed-  Onze Vader 

Collecte 

Zending en zegen 

Slotlied: 315: 1,2 en 3 

Zegen/amen 

--------- 

Uit  ‘In de schaduw van de Psalmen’ Hans Bouma 



Psalm 34 

Werkelijk leven 

Groot, steeds groter maak ik Hem,  

een God  

die je zó genadig weet te vinden- 

hoe lovenswaard is Hij. 

Gebroken was ik, geen uitzicht meer,  

niemand keek naar mij op,  

zeer waardevol was ik voor Hem. 

Stel je onder zijn hoede,  

ervaar zelf hoe goed Hij is,  

onderga Hem van ganser harte. 

Zoek je duurzaam geluk,  

laat zijn goedheid  

ook jouw goedheid zijn. 
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